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Eerste Advent

Advent
Vanaf deze week steken we
in de groepen bij de
dagopening steeds een
kaarsje aan. Elke week een
kaarsje erbij. Het is Advent!
Samen bedenken we dan dat
het mooie licht van
kerstfeest steeds
dichterbij komt...

Eerste kaarsje, ga maar aan
strooi wat licht en breng geluk
tot bij alle kleine mensen

die zo graag wat vrede wensen
* ok Kk

Wisten jullie dat...

Juf Annemarie op dit moment helemaal down-under in Nieuw Zeeland is?
Wij blij zijn dat juf Priya haar kon vervangen?

Je op het plein eigenlijk niet hoort te fietsen?

Er steeds beter geparkeerd wordt rond de school?

Onverlaten laatst een boom hebben afgebroken bij de zandbak?

Wij dat helemaal niet leuk vinden?

Juf Fokje haar nietmachine weer terug heeft?

Meester Jaring zijn sleutel ook weer terug heeft gekregen?

Alle spulletjes bij Piet in de zak zaten?

Nieuwe leeringen

In de maand november
kwamen de volgende
nieuwe leerlingen op school:
Ties, Jade, Eva & Tygo
Welkom op
CBS De Vuurvlinder!

Kerstviering en kerstvakantie

Op donderdag 20 december vindt tussen 18.00 en 19.00 uur op school de
kerstviering plaats. Hierover worden jullie door de kerstcommissie vast nog
nader geinformeerd.

Op vrijdag 21 december komen alle kinderen om 12.00 uur naar huis en kan
de kerstvakantie beginnen!

Belangrijke data voor de

komende weken...

20-12 Kerstviering tussen
18.00 en 19.00 uur

21-12  ’s middags géén school

22-12 t/m 6-1 Kerstvakantie

Sint op school m
e,
Intussen kunnen we terugblikken op een heel gezellige e, .o

sinterklaastijd in school. Vorige werden alle kinder
verrast met een leuk cadeautje van Sinterklaas. Het zal
niemand ontgaan zijn, dat de kinderen die dag
stuiterend en piepend naar huis kwamen. Het is een
mirakel hoe die OR-Pieten toch altijd weer wat leuks
weten te vinden! Gisteren was natuurlijk helemaal een
bijzondere dag. De Goedheiligman kwam met zijn
gevolg van Pieten aan bij de Vuurvlinder. De kinderen
en vele ouders waren er getuige dat Sinterklaas
bevrijd moest worden van het

dakterras van de school. We zijn blij

dat dit allemaal goed is afgelopen.

Hoe?

Dat lezen jullie op de achterkant van

deze nieuwsbrief...



http://www.cbsdevuurvlinder.nl/
https://www.zuidwestfrieslandonstage.nl/

SINTERKLAAS bevrijd van dakterras

Sneek - Dat Sint en zijn Pieten deze dagen overuren maken is een ieder bekend. In
zijn tournee langs de Sneker scholen bracht Sint dinsdag 4 december een van zijn
eerste bezoekjes aan CBS De Vuurvlinder in de wijk Duinterpen. Sinterklaas kan nu
eenmaal niet tegelijkertijd alle scholen bezoeken en daarom had hij de dag voor zijn
verjaardag uitgekozen om de kinderen op De Vuurvlinder alvast te verrassen.

Dat zijn bezoek met een hachelijk avontuur zou beginnen had Sinterklaas vast niet voorzien.
Toen hij was aangekomen op het dakterras van de school om van het uitzicht te genieten en
meteen ook de daken en schoorstenen in Duinterpen, Tinga en de Lemmerweg eens te
inspecteren, waaide plotsklaps de deur achter hem dicht.
Zo raakte Sint op grote hoogte opgesloten...

De sleutel was nergens te vinden.

Het toeval wilde dat precies op dat moment Wieger
Boonstra van Multiservice Rooth met zijn hoogwerker in
de buurt was. Hij keek wel wat raar op toen hij
Sinterklaas daarboven zag, maar hij twijfelde geen
moment. Zijn hoogwerker werd bedrijfsklaar gemaakt en met veel vakmanschap
manoeuvreerde hij zijn bakje naar boven en zo werd Sinterklaas uit zijn benaderde positie
bevrijd. Het was duidelijk dat Sinterklaas geen last heeft van hoogtevrees, maar toen de Sint
onder luid gejuich en gezang van de kinderenweer vaste grond onder zijn voeten voelde, was
hij zichtbaar opgelucht. Zo kwam Sinterklaas precies op tijd aan en werd het ook nu weer een
prachtig Sinterklaasfeest op CBS De Vuurvlinder.

Bijzondere Pieten gespot rond CBS De Vuurvlinder

Vlak voor het Sinterklaasfeest zijn er bij CBS De Vuurvlinder meerdere bijzondere Pieten gespot. Het ging om de zogenaamde
OR-Pieten die in een mum van tijd één van de spreekkamertjes in school omtoverden in de schatkamer van Sint Nicolaas. In deze
bijzondere schatkamer mochten de kinderen uit groep 1 t/m 4 hun
cadeautjes uitkiezen. Oh, wat was dit mooi! Intussen hebben de OR-
Pieten de schatkamer alweer opgeruimd. Ze zijn nu vast weer hard aan
het werk op een andere school, maar tjonge jonge, wat waren wij blij
met onze Pietjes. Gelukkig maar dat Sinterklaas OR-pieten heeft, want
zonder deze hulpjes redden we het niet op zo’n dag! Pieterbazen,
bedankt!

Hulp-Sinterklazen bedankt!

Ook de hulp-Sinterklazen willen we bij deze nog even een groot
compliment geven. Wat hebben ze hard gewerkt. Prachtige surprises
werden de school binnengedragen en wat hebben we met zijn allen een
leuke dag beleefd. Ook namens Sinterklaas mogen we jullie van harte

bedanken. Het was TOP!



